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Biografie 
 
Victor Van Coillie werd op 13 oktober 1838 in Beveren geboren als zoon van Jan 
Van Coillie en Juliana Declercq. 
Zijn middelbare schoolopleiding volgde hij in het Klein Seminarie te Roeselare, 
waar hij o.a. Guido Gezelle als leraar had. 
 
Hij werd priester gewijd in Brugge op 10 juni 1865. 
Hij was achtereenvolgens leraar aan het Sint-Amandscollege in Kortrijk (1865) en 
aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge (1867) en werd nadien onderpastoor in 
de Sint-Michielsparochie van de Mandelstad Roeselare (1875) en in het 
nabijgelegen Ingelmunster (1877). 
 
In 1859 schreef Guido Gezelle het gedicht Van de Wilgen, en droeg dat aan Victor 
op. Gezelle schreef ook een rouwgedicht bij Van Coillies overlijden. 
 
Victor Van Coillie was medewerker aan hét literaire tijdschrift Rond den Heer” 
waarin hij diverse gedichten en vervolgverhalen publiceerde. 
Onderwijzer Odilon Demarré herwerkte de legende van Het Verzonken Kasteel en 
gaf ze in 1901 in boekvorm uit. 
In 1930 verscheen een 2de (geïllustreerde) herwerking van de hand van Pater 
Venantius (André Muylle) in de Sint Theresia Almanak. 
In de jaren ’50 van de 20ste eeuw verscheen een 3de herwerking in de Weekbode. 
Die herwerking was van Beverenaar Jozef Van Coillie. 
Ten slotte kwam in 1983 een vierde herwerking uit, deze keer van de hand van 
Jean-Pierre Lapere, Beverenaar en bewoner van de wijk Het Verzonken Kasteel. 
 
De Colliënstraat in Beveren (Roeselare) is naar de famillie Van Coillie vernoemd. 
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Legende van Het Verzonken Kasteel van Beveren 
 
In de 13de eeuw lag in een uitgestrekt woud het Kasteel van Beveren, waarvan het 
huidige Pastoorsbos ook deel uitmaakte. Dit kasteel werd bewoond door een 
wreedaard, Diederik genaamd, die zijn onderdanen behandelde als slaven. 
Zoals in zovele legenden verkocht Diederik van Beveren, in financiële 
moeilijkheden, zijn ziel aan de duivel in ruil voor zeven jaar rijkdom. Na die zeven 
vette jaren pleegde hij, door zich van een list te bedienen, meineed tegenover 
Satan. Toen begon het allemaal. Elke nacht van middernacht tot één uur spookte 
het van je welste in en om het kasteel. Diederik leefde ook in onmin met zijn broer 
Wouter die zijn kasteel had aan de zuidkant van het dorp. Diederik wou wraak 
nemen op zijn broer. Door het op een afspraakje te gooien met de poortbewaker 
van het kasteel van zijn broer kon hij, met enkele mannen, Wouter overvallen, 
hem knevelen en meevoeren naar zijn eigen kasteel. Hij stak het kasteel in brand 
zodat niemand van het personeel zich nog kon redden. Terug in zijn kasteel 
gooide hij zijn broer in een koude, kille en donkere kelder waar hij zogezegd 
levend begraven werd. Toen echter kwam de wraak des hemels over hem neer. 
Tijdens één van zijn rijkelijk opgezette feesten en nadat iedereen gegeten en 
gedronken had, verscheen een witte geest die het leven van Diederik aanklaagde. 
Deze, in gramschap ontstoken en met het zwaard in de handen, viel midden de 
zaal levenloos neer. Een stem, als uit de muren komend, raadde iedereen aan om 
te vluchten. Daarna kwam er een hevig gedreun als van een donderslag en het 
kasteel verzonk met have en goed. Steeds volgens de legende zouden de twee 
broers jarenlang nog elke nacht van middernacht tot één uur in Beveren 
terugkomen. Ze hadden dan wel een gedaanteverwisseling ondergaan en doolden 
rond als twee aan elkaar geketende, grote zwarte honden. 
 
De Beverse Wijk Het Verzonken Kasteel, die aangelegd werd vanaf 1979/’80, werd 
naar die legende vernoemd omdat ze op de vroegere gronden van het kasteel zou 
zijn gebouwd. 
Tevens verwijzen de straatnamen van de wijk eveneens naar de legende, m.n. 
Ridderstraat, Tornooistraat en Jonkerstraat. 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was op de plaats van die wijk een Duits vliegveld 
gelegen. 
 
De legende werd voor een eerste maal op papier gezet door de priester Victor Van 
Coillie, die van Beveren afkomstig was en tevens generatiegenoot en goede vriend 
van Guido Gezelle was. 
Onderwijzer Odilon Demarré herwerkte de legende en gaf ze in 1904 in boekvorm 
uit. 
In 1930 verscheen een 2de (geïllustreerde) herwerking in de Sint Theresia 
Almanak, ditmaal van de hand van Pater Venantius (André Muylle). 
In de jaren ’50 van de 20ste eeuw verscheen een 3de herwerking in het weekblad 
De Weekbode. Die herwerking was van Beverenaar Jozef Van Coillie. 
Ten slotte kwam in 1983 een vierde herwerking uit, deze keer van de hand van 
Jean-Pierre Lapere, Beverenaar en bewoner van de wijk Het Verzonken Kasteel. 
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