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Biografie 
 
Pater Willy Verschaetse is geboren in de oorlogsjaren, op 22 september1916. Toen 
hij nog klein was, moest hij met de familie uitwijken naar Wallonië. Daarna 
woonde hij in Heusden, maar kwam uiteindelijk terecht in Menen, waar zijn vader 
hoofdonderwijzer werd. Willy studeerde er aan het college van Menen, maar 
volgde de retorica aan het College van de Paters Redemptoristen in Essen. Hij 
trad binnen in het noviciaat van de redemptoristen in Sint-Truiden in 1936. 
Vandaar ging het naar Beauplateau voor filosofie, om ten slotte in Leuven 
theologie te studeren. Daar werd hij priester gewijd op 10 augustus 1942, weer 
tijdens de oorlogsjaren dus. 
 
Willy werd onmiddellijk op weg gestuurd om te preken. Hij heeft een veelzijdig 
apostolaat gekend. Hij preekte zeer veel missies, retraites en recollecties in heel 
het Vlaanderen. 
Hij stichtte een jongerengroep, eerst in Gent en later in Roeselare, en gaf hen de 
naam Zilvervoskens. Het is op één van de kampen met die kerels dat ze hem plots 
prompt ‘nonkel Willy’ begonnen te noemen. Sindsdien kent iedereen hem ook 
onder die bijnaam. 
 
Hij leidde tal van kampen in binnen- en buitenland, ook in Zwitserland, waar hij 
zijn hart een beetje verloor aan de prachtige natuur. Menig gedicht van hem vond 
daar zijn inspiratie. 
 
Pater Willy diende verschillende jaren als aalmoezenier in het leger, iets waar hij 
trots op was. Later gaf hij gedurende een drietal jaren godsdienst in het college 
van Essen. 
 
Toen zijn apostolische bedrijvigheid afnam legde Willy zich meer en meer toe op 
zijn poëzie. De laatste paar jaren van zijn leven schreef hij een overvloed aan 
gedichten. 
 
Op 09 juli 2001 overleed pater Willy Verschaetse. 
 
De afscheidsliturgie vond plaats op zaterdag 14 juli 2001 in de Paterskerk, waar 
hij meer dan dertig jaar verbleef. 
 

(Uit : De Weekbode, vrijdag 13/07/2001, p. 6) 

 
 
Prijzen : Poëzieprijs Tongeren, 
 Poëzieprijs Beringen. 
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